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Zondag 26 januari – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Riet Boogaard 
lector   Henk Rotteveel 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Tini Roos 
koster  Henk Nobel 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Mercy Ships Holland  
2. Wijkkas  
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Anne-Marie van de Weg 
☺ Crèche    
☺ Tienerdienst Femke  Koning    

 
Bij de dienst 
Het eerste publieke optreden van Jezus in de plaats waar hij opgroeide: spannend 
en veelbelovend! Maar de reacties zijn dubbel, en worden zelfs grimmig. Hoe kijk je 
tegen Jezus’ woorden aan en hoe zou je zelf reageren op zijn woorden? Zondag 
meer…..   
ds. Riet Boogaard  
 
Collectedoel diaconie: Mercy Ships Holland 
Mercy Ships heeft momenteel 2 ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de 
armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Naast het 
uitvoeren van medische operaties worden ook trainingen en medisch onderwijs 
gegeven. Dit draagt bij aan de verbetering van de gezondheidszorg, ook nadat de 
schepen vertrokken zijn naar een volgende bestemming.  
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. 
PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-26 januari 2025. 
Of scan de QR code en maak uw bijdrage over 
U kunt natuurlijk ook nog gebruik maken van de  
collectezakken. 
Namens de diakenen Tini Roos 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  
 
Inleidend orgelspel Fantasia in d , J. Krieger (1651-1735) 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

Stil gebed 
Zingen:   Lied 438 : 1 en 2   
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de naam van de Heer   
G. die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. Genade voor u en vrede van God, onze Vader     
    en van onze Heer, Jezus Christus    
G. Amen 
 
Drempelgebed 
V. Barmhartige God ……….door Jezus Christus onze Heer,  
G. Amen 
 
Psalm van de zondag:    Psalm 66 : 1 en 2 
 
   - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed en Glorialied na gebed zingen we Lied 299e 
 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
 
1e Lezing:    Jesaja 61: 1 - 9   
Lied hierbij:   Psalm 145 : 4 en 5 
 
2e Lezing:     Lukas 4: 14 - 30 
Lied hierbij:    acclamatie Lied 339a  
 
Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:   Lied 530 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
  



GEBEDEN EN GAVEN 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 528 : 1, 4 en 5 
Gebed om zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
 

 
 

Voorbedenboek 
Iedere zondag spreekt de voorganger voorbeden uit. De inhoud hiervan is heel 
divers; van je zorgen uitspreken over de natuur tot het noemen van iemand 
persoonlijk die het moeilijk heeft. 
Vanuit de gemeente is de wens gekomen om in de voorbeden  wat meer 
persoonlijke dingen mee te kunnen nemen. 
Daarom zal er  vanaf komende zondag in de hal een voorbedenboek liggen. Dit 
boek is herkenbaar aan de lessenaar waar het op ligt. 
Hierin kunt u/jij zelf een voorbede opschrijven. 

Dit boek zal tijdens de dienst overgedragen worden aan de 
voorganger. Die zal de voorbeden meenemen in het gebed. 
Voorbeden kunnen dus van alles zijn, maar om 
ongemakkelijke situaties te voorkomen willen we wel één 
‘spelregel’ meegeven: 
Het opschrijven van namen is prima, mits diegene hier 
toestemming voor heeft gegeven. Dus vraag eerst even of het 
oké is, voordat je een naam opschrijft. 
We hopen zo dat de gebeden in de dienst nog persoonlijker 
worden. Hanneke Naaktgeboren 

 
 

Eetgroep voor alleengaanden 55+ op donderdag 30 januari 2025 
Uitnodiging van de Eetgroep alleengaanden 55+ voor de 167e gezamenlijke maaltijd 
die wordt gehouden op donderdag 30 januari 2025. We beginnen om 17.30 uur in de 
Wilhelminakerk. Opgave uiterlijk maandag 27 januari vóór 12.00 uur bij Dicky 
Peters-de Bruyn via het contactformulier op de website. 
De voorbereidingsgroep “Eetgroep alleengaanden 55+ 
Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G. 
 
Uw vraag of mening! 
Binnenkort zullen er vanuit de kerkenraad weer de zogenaamde jaargesprekken 
plaatsvinden, dit keer zowel met Evelien Plaisier als met Ramon de Bonte. Als u hier 
input voor wilt aanleveren - in de vorm van vragen of opmerkingen - dan kan dat 
door een mail te sturen aan scriba.wilhelminakerk@gmail.com voor 1 februari a.s. 
Alvast dank voor het meedenken! 
Jeanette Klop 

mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com


 
De Koster voor het voetlicht   
Het is zondagochtend negen uur. Vandaag heb ik kosterdienst. Thuis heb ik de 
checklist nog eens doorgenomen. De vorige keer was ik net te laat om de 
warmteventilatoren kort voor de dienst uit te schakelen; een aandachtspuntje deze 
keer. Maar de stalling is open, het licht is aan en de koffie staat te pruttelen.  
Straks arriveert de gastpredikant. De gebruiksaanwijzing voor de headset vraagt wat 
uitleg; dit moet ik in de gaten houden. Liggen de liturgieën klaar? En de pennen voor 
de kaarten? De geluidsinstallatie staat aan, nu eerst de microfoons aansluiten, het 
kruis aanlichten en de blauwe vloerstrips instellen. Op verzoek de felle ledlampjes 
iets meer dimmen. Nog even de trap op om op de gaanderij de gordijnen te sluiten. 
Terwijl ik druk heen en weer loop, tikt de stappenteller ongemerkt door. Rond half 
tien druppelen de eerste kerkgangers binnen.  
Drie uur later - bij de overdracht aan New Song - heb ik ongeveer veertig 
handelingen afgevinkt. Fijn dat er weer hulp was bij het schenken van de koffie, het 
ophalen van de kopjes en het inruimen van de vaatwasser! 
Het woord ‘koster’ klinkt heel vertrouwd maar wat is de herkomst? Het is afgeleid 
van het Latijnse woord ‘custos’ dat ‘bewaker’ en ‘deurwachter’ betekent. Vertaald 
naar onze tijd is de koster nu een onmisbare dienstverlener op de achtergrond. 
Naast de huishoudelijke en technische taken is er de liturgische ondersteuning, 
zoals de kleur van het tafelkleed controleren en het aansteken van de kaarsen. Je 
verwelkomt gemeenteleden, gasten en de predikant èn je zorgt ervoor dat men met 
een rollator of scootmobiel onbelemmerd een geschikte plek kan vinden.  
Ook de veiligheid vraagt de nodige aandacht: de buitendeuren openen maar ook 
sluiten en letten op de garderobe. We zijn gastvrij maar niet naïef.  
Er zijn ook momenten met een spanningsboog. Als de headset zonder haperingen 
werkt en de predikant de eerste woorden kraakhelder uitspreekt, slaakt de koster 
bijna hoorbaar een zucht van opluchting. De bediening van het luiden van de klok 
tijdens het Onze Vader luistert uiteraard nauw.  
Geeft het voldoening om koster te zijn? Zeker! Eigenlijk is het heel ‘aards’ wat je in 
deze rol in de kerk doet. Je bent niet alleen de procesbewaker maar ook de 
procesoperator. En als de dienst gestroomlijnd is verlopen, is het weer goed 
thuiskomen! 
Wij zoeken nieuwe kosters voor de zondagsdienst! Heb je interesse om ons 
team van vijf kosters te versterken en ben je bereid om je - in overleg - één 
keer in de zes weken verdienstelijk te maken als zondagkoster? Loop dan een 
keer mee en overtuig jezelf! 
Stuur een berichtje via het contactformulier op de website of spreek Arend aan 
in de kerk. 
Peter de Jong,  
namens het Kosterteam:  
Gert van Bemmel, Anne Idzinga, Kees Ippel, Henk Nobel en Arend Noordam  
 
 

Voedselbank  

In de maand januari is het inzamelen van de volgende artikelen: 

Gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak 

En in de winkelwagen staat een bakje voor DE-punten. 

  



Kerkelijke agenda 
wo 29 januari 19.30-21.00  Wilhelminakerk – gespreksgroep “Vrede op aarde” 
do 30 januari 17.30 uur  Wilhelminakerk – Eetgroep voor alleengaanden 55+ 
zo 2 februari  10.00 uur  Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
 

Wilhelminakerk;  Blekersdijk 41,  3311LD,  Dordrecht 
predikant:      ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte   
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl 
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel 
 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com   (vóór donderdag 19.00 uur) 
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